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Nieuwsbrief 
“Ik verblijd mij over Uw Woord 

als iemand die rijke buit vindt.” 

               Psalm 119:162 
 

Veel Christenen kennen het Schriftgedeelte uit het 

Evangelie van Johannes dat ons vertelt dat Jezus naar de 

aarde gekomen is als het Woord van God, en dat het 

Woord God is, en leven is (Johannes 1:1-4, 14). Jezus zelf 

zei dat wij door het geloof in Hem het eeuwige leven 

kunnen hebben, en dat dit leven te vinden is in de 

Schriften van God (Johannes 5:38-40).  
 

In de tijd van Jezus waren er veel mensen die God niet 

werkelijk kenden en in hun leven hadden. Jezus was 

altijd met ontferming bewogen over hen, en Hij hielp 

hen; niet alleen door hun ziekten te genezen en hen te 

bevrijden van boze geesten, maar (juist) ook door hen 

Gods Woord te onderwijzen (Marcus 6:34). 
 

Het Woord van God is zó kostbaar. Door veel mensen 

wordt het Oude Testament gezien als iets dat te streng 

en te ouderwets is. Maar juist daar zien we hoe God een 

volk voor Zichzelf uitkoos, en aan hen Zijn wetten, Zijn 

wil, bekendmaakte… zodat zij daarnaar konden leven… 

en Hij hen kon zegenen. Wat een voorrecht! (Psalm 

147:19-20) We zien bijvoorbeeld God Zijn volk vertellen 

dat het Zijn Woord is dat leven geeft, ja, dat hun leven 

ís. Daarom moeten ze (steeds weer) Zijn Woord horen, 

erover spreken, het in hun hart en gedachten houden, 

het liefhebben en het doen (Deuteronomium 6:1-9; 8:3; 

30:11-20; 31:9-13; 32:46-47). 
 

En om hen te helpen aan Zijn Woord te blijven denken, 

gebood Hij hun gedenkkwasten aan hun kleding te 

maken, zodat ze het niet kónden vergeten (Numeri 

15:37-41). Als Gods volk toen al een herinnering nodig 

had om aan Zijn Woord te blijven denken, om het te 

doen, hoeveel te meer moeten wij dan in deze laatste 

dagen ervoor zorgen dat we Zijn Woord niet vergeten! 

(Zie bijvoorbeeld Hebreeën 2:1-4.) 
 

Wij willen immers niet zomaar een Beloofd Land mogen 

binnengaan en beërven, maar Gods hemels Koninkrijk. 

Maar dan moeten we wel het geloof in en de 

gehoorzaamheid  aan  God bewaren.  Dank  God,  dat  Hij 

 

 

 

ons Zijn Woord gegeven heeft om ons te helpen dat te 

doen. (Zie bijvoorbeeld 2 Timoteüs 3:14-17; Efeziërs 

5:25-27; Romeinen 15:4; Psalm 119:9-11). 
 

Beseffen wij wel hoe kostbaar en waardevol Gods 

Woord is? De meeste Christenen kennen toch in ieder 

geval de Psalmen, waaruit mooie liederen en veel 

bemoedigingen en vertroostingen geput worden. De 

eerste Psalm spreekt al over het geluk van de mensen 

die Gods Woord liefhebben. Verder lezen we in Psalm 19 

hoe kostbaar en zoet Gods Woord is. En als we ons niet 

bang laten maken door de grote omvang, kan ook Psalm 

119 ons veel leren over de vreugde en kracht die wij in 

Gods Woord kúnnen vinden. “Kúnnen” omdat sommige 

schatten die God ons geven wil, pas in ons leven komen 

als wij daarvoor “moeite” doen.  
 

Laten we onszelf wat hele simpele, maar essentiële 

vragen stellen: Richten wij onze oren en ons hart op 

Gods Woord? Als de Here het Woord zaait, is ons hart 

dan voorbereid op het ontvangen en bewaren van het 

zaad? Als wij een schat vinden, schatten we die dan ook 

op waarde? Gaan we ook zelf op zoek naar parels? 

Erkennen wij dat de schatten die God ons wil geven, 

geestelijke, levende schatten zijn die alle aardse 

voedsel, rijkdom en genietingen verre te boven gaan, en 

voor eeuwig blijven? (Zie bijvoorbeeld Johannes 6(:26-

27, 63); Matteüs 13:1-23, 44-46 en 6:19-33; Lucas 5:1-

11; Hebreeën 11:6, 26-28; Spreuken 8:8-21). 
 

God heeft alles in de wereld in Zijn hand. Hoeveel we 

zullen hebben en kunnen genieten van de schatten 

en/of moeten verdragen van het lijden van deze wereld, 

is aan Hem. Zo was Job iemand die in deze wereld zowel 

alles als niets gehad heeft. Hoewel we van zijn voorbeeld 

ook kunnen leren dat God het niet leuk vindt als wij 

morren en klagen, is er ook veel goeds bij hem te zien: 

Job was “vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van 

het kwaad.” Hij wist wie de macht heeft over het leven: 

“De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de 

naam des Heren zij geloofd!” En hij besefte wat er 

belangrijk is in dit leven: hij koesterde Gods Woord meer 

dan zijn noodzakelijke voedsel (Job 1:1, 21 en 23:12). In 

al zijn donkere dagen bleef hij toch vasthouden aan het 

licht van Gods Woord, dat levend en eeuwig blijvend is. 

(Zie ook Filippenzen 4(:4-13) en 1 Petrus 1.) 
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De wereld waarin wij leven, is nog duisterder, en dat zal 

ook steeds meer toenemen. Wij moéten ons neigen tot 

het Licht, zodat we niet worden opgeslokt door de 

duisternis en daarin verkwijnen. Hoe kunnen wij, zoals 

de Here Jezus zei, het licht van deze wereld zijn (door 

het licht van God en Christus vanuit ons binnenste uit te 

stralen), als wij niet eerst het Licht van Gods Woord bij 

ons naar binnen laten stralen? (Matteüs 5:14-16; 

Johannes 3:16… t/m 21; 2 Petrus 1:19-21; Psalm 

119:105, 130; 1 Tessalonicenzen 2:13 en hoofdstuk 1.) 
 

In Johannes 14 sprak de Here Jezus tot Zijn discipelen 

over de plaats die Hij voor ons ging bereiden, zodat we 

daar bij Hem en de Vader mogen zijn. Hij zei ook (vers 

23): “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord 

bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen 

tot hem komen en bij hem wonen.”  Als we de Here 

liefhebben, dan willen we niet alleen de eeuwigheid met 

Hem doorbrengen, maar ook ons leven hier op aarde. 

Dat kan ook, door Zijn Woord te bewaren; dan mogen 

we leven met Zijn kennis, tegenwoordigheid, Geest, 

troost en vrede.  
 

De woorden van de Here Jezus zijn werkelijkheid 

geworden in de eerste gemeente. Het Woord van God 

dat Hij Zijn discipelen gaf, hebben zij doorgegeven. Het 

is aangenomen met geloof, het is verheerlijkt en het 

heeft de gemeente versterkt en gebouwd. Het Woord 

van God was toen de kern van de Gemeente; dat zou het 

vandaag nog steeds (of anders wéér) moeten zijn. (Zie 

Handelingen 1:3; 2:37-42; 5:20, 42; 6:4, 7; 7:38; 10(:33); 

13:44-52; 17:11; 20:20-32; Efeziërs 2:19-22). 
 

Omdat Paulus wist dat er een tijd zou komen waarin 

mensen de gezonde leer niet meer zouden verdragen, 

riep hij Timoteüs ertoe op het Woord te verkondigen. 

Dat hebben we nodig om klaar te zijn voor de komst van 

de Here, en van Hem de prijs van het eeuwige leven te 

ontvangen. Laten wij bewust ons afkeren van alle leugen 

en valse leer, en alles wat helemaal geen nut heeft voor 

de eeuwigheid – en voor dit leven eigenlijk ook niet; 

hoewel het voor ons allemaal zo gemakkelijk is druk 

bezig te zijn met andere dingen dan het Woord van God. 

Laten we ons bewust, actief en vol overgave wenden tot 

het kostbare, levende Woord van God (1 Timoteüs 4 en 

2 Timoteüs 4:1-8). 
 

“En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de 

zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag 

opgroeien tot zaligheid, indien u tenminste geproefd 

hebt dat de Heere goedertieren is.” 

1 Petrus 2:2-3 HSV + NBG 
  

Als we de smaak te pakken hebben, zullen we ook ons 

hele leven gretig blijven genieten van Gods Woord! 

Wij zijn God heel dankbaar voor elk moment dat we 

mogen doorbrengen in Zijn Woord, zowel in de 

bediening als in ons privéleven. Zo de Here wil, zullen we 

dat ook in het komende jaar met vreugde blijven doen. 
 

Uw medearbeiders in Christus, 

Vernon & Ans & Christa 

 

Activiteiten 

Dit jaar is Vernon het Woord van God via internet blijven 

delen met medegelovigen in andere landen. Hoewel niet 

aanwezig in het vlees, kunnen we toch in de geest samen 

zijn. We zijn altijd blij als we zien dat mensen de Heer 

aangenomen hebben en leven in het geloof, terwijl ze 

vasthouden aan het Woord van God en het onderwijs 

van Christus (Kolossenzen 2:5-8). 
 

Ook als gastprediker hier in Nederland vindt Vernon het 

altijd fijn om de liefde voor God en Zijn Woord met 

anderen te kunnen delen. 
 

Daarnaast zijn we dit jaar onze eigen wekelijkse 

samenkomsten blijven houden op de zondagen. Op 

Youtube zijn elke vrijdag en zondag de diensten live te 

volgen, die ook allemaal teruggekeken kunnen worden 

op ons kanaal. 
 

We nodigen u allen van harte uit de boodschappen te 

volgen door onze samenkomsten bij te wonen, in 

persoon of online, en met ons mee te gaan op onze 

reizen door de Bijbel.  

 

Agenda 
Op onze website kunt u bij Agenda zien waar en 

wanneer er samenkomsten zijn. 
 

U kunt onze diensten elke vrijdag om 19.30 u. en elke 

zondag om 10.30 u. volgen op Youtube:  

www.youtube.com/user/Voicetothenations1/live. 

 

Praktische informatie 
 

Adres Stichting Vernon Davis Ministries: 

Moermond 158 - 3334 CP  ZWIJNDRECHT - NL   

Tel.: + 31 (0)78-6815221 

E-mail: vernondavisministries@hotmail.com 

Website: www.vernondavisministries.com 

Facebook: vernnon davis 

YouTube: vernon davis ministries  
 

Bankrekening, t.n.v. Vernon Davis Ministries: 

IBAN: NL 75 RABO 0397 6561 22                BIC RABONL2U 

 
Stichting Vernon Davis Ministries is erkend als ANBI  

(Algemeen Nut Beogende Instelling) 
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